
  

 

Kompeniej 10 jaar 15 juli 2023   

De werkgroep 

Vandaag 15 juli vierden we het 10-jarig bestaan 
van de Kompeniej. De werkgroep is weken bezig geweest met denken wat doen we, 
hoe gaan we het vieren? Ze hebben er een leuke dag van gemaakt. We begonnen de 
dag met een welkomswoord van Will Kanters over de 10 jaar o.a. waar we naartoe 
zijn geweest. We hebben in die 10 jaar veel tochtjes gemaakt. Dat merk je pas als je 
het naslagwerk weer eens bekijkt van die afgelopen 10 
jaar. 

  
Na het welkomswoord aan alle vrijwilligers en deelnemers 
kregen we koffie met heerlijk gebak. verzorgd door Nel 
Sijbers. Na de koffie met gebak was het gezellig bijpraten. 
Prins Rob 1e  (Hofmans) en zijn prinses Nicole serveerden 
de drankjes om samen een toast uit te brengen. Om 12 uur kregen we een heerlijk 
middagmaal aangeboden dat verzorgd werd door restaurant 1466. 
 

 

 

 
 
 

 
 
 
 

         

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

  
Om 13.00 uur kwam muzikant Gerard van Kol, die de middag verder opluisterde met 
stemmige muziek. Het feest werd verder voortgezet in een grotere zaal. Vanaf 14.00 
uur waren mantelzorgers, familie en andere belangstellenden van harte welkom. Zij 
werden ook ontvangen met koffie en gebak. Het was een gezellig samenzijn.      
 
Enkele kinderen van de 
Kroevert  boden drie 
tafellopers aan waar alle 
kinderen op hadden 

getekend. 
 
 

Namens de dames Mia Reinders, Petra Colbers,Veerle 
Nelissen en Gwen Verstegen werd de Kompeniej een mooie 
klok en een bal voor de gym aangeboden.  
Petra bood het cadeau aan met een speciaal door haar voor 
deze gelegenheid opgeschreven gedachte  ‘De Tijd - 10 jaar 
Kompeniej’. 
 

De tijd! Waar blijft de tijd? 10 jaar Kompeniej is omgevlogen. Ik heb nu tijd zat kan, 
nergens heen dus tijd voor enkele woorden op te schrijven.  
Altijd toch even op de tijd letten op een dagje Kompeniej. Op tijd de deuren open maken want de koffie moet 
aangezet worden. Op tijd de deelnemers opvangen, dat ze op hun plek kunnen gaan zitten. Op tijd een praatje, 
dan bij hem en dan bij haar. Op tijd de spellen op tafel. Tussendoor zeker een keertje op tijd naar het toilet. 
Soms geen tijd te verliezen. De spellen op tijd van tafel want de borden moeten op tafel. Op tijd de soep warm, 
want de soep moet gegeten worden als die heet is. Op  tijd weer opruimen want de Wensbus is er weer op tijd. 
Zo vliegt de tijd om op een morgen Kompeniej.  
Wat is er toepasselijker om een cadeau te  geven waar de tijd voorop staat en ons wijzer maakt hoe laat ’t  is. 
Hopelijk brengt dit cadeau ons nog jaren naar de goede tijd. Tenminste als de batterijen niet leeg zijn. Dus op 
tijd vervangen.  

En vergeet niet: De mooiste tijd van ’t jaar is de tijd met elkaar! 

   
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Er waren ook gemaakte spullen van de Kompeniej 
te koop. 

         Zo verliep 10 jaar ‘de Kompeniej’.  
                       Op naar 2033!! 


