
 
     
 
 
Kompeniejs nr 3 2023 
 
Ochtendgym op de maandagmorgen  

 
Dat is pas goed wakker en fit worden op de maandagmorgen. Zo te zien hebben ze er er 
allemaal zin in. Na zo’n gym gaat het spellen ook weer beter. 
 

 
Paarden op bezoek 

Bijna iedere vrijdag krijgen we bezoek  van 2 tot 5 paarden  
om even goededag te zeggen, vooral voor Koos. Zij zou de 
paarden het liefst een schouderklopje geven en voeren, 
maar dat gaat niet altijd. Vandaag is het weer goed en kan 
Koos de paarden aaien. 
 

In de laatste week van april zijn alle groepen op bezoek geweest  bij Groenrijk Maasbree  

Als eerste was Mien met privéchauffeur op de plaats 
van bestemming. Al vlug daarna kwam de bus.  Op deze 
tijd, 10.00 uur in de ochtend, gingen we maar eerst met 
z’n allen naar de koffie. We mochten via een sluiproute 
zo  naar de koffiebar, zodat we niet het gehele gebouw 
hoefden rond te lopen. Daarna zijn er verschillende 
bloemen en plantjes gekocht. Precies om 12 uur waren 
we weer in Kronenberg waar een heerlijk middagmaal 

klaarstond. Zo hebben we toch weer een leuke morgen gehad.  
Dit verhaal is van de dinsdaggroep, maar bij de anderen zal het ook wel zo zijn verlopen.       Jazeker!! 

 Lezing van Loes Driessen op maandag en vrijdag over actuele maatschappelijke Veiligheid  

 Loes Driessen uit Kronenberg is momenteel bezig met een opleiding Integrale Veiligheid. 
Hierbij wordt er ondere andere gekeken naar actuele maatschappelijke 
veiligheidsproblemen. Op het ogenblik worden best veel mensen gedupeerd via de 
computer of de telefoon met valse berichten, cybercrime. Op een slinkse manier wordt 
geprobeerd mensen geld te ontfutselen. Het gebeurt op zo’n manier dat de slimste 
mensen er nog intrappen. Loes gaf enkele voorbeelden waar we op moesten letten als we 
via de telefoon of computer met dit soort mensen te maken krijgen. Het zijn vormen 
waarbij senioren vaker gedupeerd kunnen worden. We zijn deze morgens in ieder geval 

goed voorgelicht.  
Het was heel leerzaam en we zijn goed voorbereid om steeds goed na te denken voor we iets doen.   
 

 Dinsdag 22 april 
 Af en toe is het fijn om de koks even te ontlasten 
als er van alles schoongemaakt moet worden. Deze 
oudere handen zijn, wat schillen betreft, nog zeer 
snel. Een andere doet ondertussen liever een potje 
pesten. Idder ziene meug. Als het maar gezellig is. 
Op maandag werden er stenen geverfd.  
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Vrijdag 9 juni gewandeld         

Terwijl een grote groep op excursie was bij Jacques en Treesje van de Rijdt 
zijn we met de thuisblijvers de nieuwe wijk van Kronenberg gaan bekijken 
zodat iedereen op de hoogte blijft hoe het dorp aan het groeien is. 
Volgende week, 19 juni, gaat de tweede groep op excursie naar de 
Vinkenpas in Sevenum waar veel oude spullen uit de gemeente Sevenum 
een, soms heel verrassend,  tweede leven hebben gekregen. 
 

Dinsdag 13 juni eerste zomerse dag, tijd voor koffie op het terras  

Vanmorgen voor de eerste keer deze zomer buiten 
koffie gedronken. Voor de eerste gasten was het nog 
wat kil. De zon scheen, maar nog niet op het terras.  
Geen nood: we hebben heerlijk warme ‘mouwen’ in 
de kast . Daar wordt regelmatig gebruik van gemaakt. 
De koffie en de gezelligheid:  goed begin van de dag!!  
 
 
 

 In Memoriam Annie  Dolders 

Midden juni  hebben we helaas afscheid moeten nemen van Annie Dolders-Janssen. Sinds 
2014 kwam Annie op vrijdag naar de Kompeniej. Lange tijd kwam ze met haar scootmobiel ,  
pas later maakte ze dankbaar gebruik van de Wensbus. Ze combineerde een bezoek aan de 
Kompeniej graag met een bezoek aan het kerkhof, even naar haar Jac. Annie kon genieten van 
de uitstapjes, van muziek, herinneringen ophalen met de andere gasten, de spellen en van  
creatief bezig zijn met bloemen. Voor speciale gelegenheden schreef ze vaak een mooi 
gedicht. Haar bedankjes aan de kokers voor de heerlijke maaltijden waren vaste prik, vooral 
als er weer eens rijstepap met pruimen was geserveerd.We zullen haar missen en wensen 
haar familie heel veel sterkte toe. 

 
In Memoriam  To Appeldoorn 

Eind juni kregen we het bericht dat To Appeldoorn-Kleuskens was overleden. Ze kwam jarenlang 
met plezier naar de Kompeniej, eerst vanaf de Blaktdijk, later vanuit Sevenum. Ze genoot van het 
samenzijn, de verschillende activiteiten en het lekkere eten. Hulp gevraagd bij het schoonmaken 
van de groenten?: To was altijd van de partij. Bij een muzikaal optreden zat ze te glunderen en 
zong alle liedjes die ze kende mee. Vanaf januari 2023 was het te vermoeiend voor haar om nog 
langer twee keer per week de reis te maken en heeft To afscheid genomen van de Kompeniej. 
Zoals op haar gedachtenisprentje staat “Ik heb un fijn laeve gehad”. 

                                   We wensen haar familie heel veel sterkte toe. 

Maandag 19 juni de tweede groep naar  Jacques en Treesje van de Rijdt 

 

Groeten tot de volgende Kompeniejs   vanheugten01@planet.nl    
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